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Het helend pad, het herstelpad? 
 
In voorliggend stuk stel ik me een kunstroute voor over het landgoed Huize Padua. Het verhaal is 
associatief tot stand gekomen, waarbij ik mijn gedachten de vrije, soms al te vrije loop heb gelaten. Ik 
heb al zoekende een weg proberen te banen en elementen uit het verleden, heden en toekomst met 
elkaar proberen te verbinden. De zeven werken van barmhartigheid heb ik genomen als basis voor de 
kunstwerken van straks, dit  samen met de stappen in het proces naar psychisch herstel. Het verhaal is 
geschreven om de toekomstige kunstroute een richting te geven. Zie het als raamwerk en neem het 
voor wat het waard is.  
 
Eens in de vijftig jaar 
 
Aan het begin van de 19e eeuw waren de Broeders Penitenten genoodzaakt zich te bezinnen op reden 
van hun bestaan. Als Franciscaanse beweging keerden ze terug naar hun oorsprong: de zorg voor de 
armen binnen de samenleving. Ze begonnen met de opvang van zogenaamde kostheren.  
‘krankzinnigen’ zogezegd. Ze staan hiermee mede aan de basis van de huidige GGZ 0ost Brabant. Ik zeg 
mede, want de andere partij is het geneeskundige gesticht Coudewater in Rosmalen. Deze 
lekenbroeders uit Boekel, want dat waren het, burgers in pij, namen hun taak consciëntieus op: ad 
omne opus semper paratus! Tot elk goed werk bereid. 
Wanneer we terugblikken op deze geschiedenis van bijna twee eeuwen, zien we dat het terrein zo’n 
twee maal in de eeuw werd aangepast om te voldoen aan  ‘de eisen van de tijd’. Anno 2023 staan we 
weer voor de opdracht om de locatie Huize Padua opnieuw in te richten om er de zorg te bieden aan 
mensen met psychiatrische aandoeningen in de komende vijftig jaar. Het project kreeg de naam 
Levendig Landgoed Huize Padua. 
 
 
Van gesloten naar open 
 
Wie in het verleden aan Huize Padua voorbij reed, zag statige gebouwen en een ommuurd terrein 
waarachter zich een wereld bevond die als vreemd ervaren werd. Een gesloten wereld ook. Die tijd is 
voorbij, ook de tijd dat het een psychiatrisch ziekenhuis was waar de klemtoon lag op ziek. Zo gesloten 
en stigmatiserend als het vroeger was, streeft men nu naar openheid en het een deel van de 
maatschappij te laten zijn waar van waaruit men maatschappelijk zo volwaardig mogelijk kan 
participeren. 
 
Levendig Landgoed Huize Padua is een ambitieus project. Bedenk nu maar eens wat de cliënten van 
straks nodig hebben. De wereld is volop in beweging, een wereld waarin tal van vertrouwde 
traditionele instituties en patronen  wegvallen, een wereld die sterk geïndividualiseerd is, 
gedigitaliseerd en waarin sociale media, technologie, robotica, etc. een steeds grotere rol zullen gaan 
spelen. Hoe leer je iemand om in die wereld staande te blijven? Kortom, hoe richt je het landgoed nu in 
voor de toekomst. 
 
 
Openheid 
 
Om de buitenwereld met de binnenwereld te verbinden hebben we gemeend dat een kunstroute het 
voor buitenstaanders aantrekkelijker kan maken het landgoed te bezoeken. Voor  dat laatste hoeven 
we niet vanuit het niets te beginnen. Er lopen momenteel al wandel- en fietsroutes langs en over het 
terrein. Zo is Huize Padua o.a. opgenomen in de Grenspalenroute,  een start- en halteplaats in Ons 
Kloosterpad, is er een Rondwandeling Huize Padua, heeft het Museum de Kluis de audiotour ‘Een 
wandeling door de tijd’ en is Huize Padua opgenomen in de Ontdekkingstochten in het Land van 
Ravenstein. Verder wordt Huize Padua genoemd in de wandelgids ‘Te gek om los te lopen’ waarin 
wandelingen rondom (voormalige) psychiatrische instellingen beschreven staan. In die zin is Huize 
Padua toeristisch al vertegenwoordigd.  
 



Barmhartigheid 
 
Dat Huize Padua zich in een katholieke omgeving bevindt is en er zijn oorsprong in heeft is 
onmiskenbaar. De plaats Handel, op loopafstand van Huize Padua, is al vanaf de 12e eeuw een 
bedevaartsoord met een processiepark en kruisweg.  
Wat zou een kunstroute over het terrein van Huize Padua aantrekkelijk kunnen maken en daaraan 
kunnen toevoegen? Dit bracht ons op de werken van barmhartigheid.  
Barmhartigheid is het woord dat de stichters van Huize Padua typeerde en dat de huidige werkers in de 
zorg wellicht nog altijd typeert. Barmhartigheid is een begrip dat vandaag de dag wellicht wat archaïsch 
overkomt. Waarom eigenlijk? Mogelijk omdat we te gewend zijn geraakt aan een al te feitelijke 
benadering, aan het idee dat alles in het leven maakbaar is.  De werkelijkheid is weerbarstiger. 
Barmhartigheid gaat meer uit van de intentie van waaruit je dingen doet, vanuit het hart. Ik vertaal het 
maar even met ‘liefdevol zorgen voor’. Natuurlijk is er die intentie bij mensen die werken in de zorg nog 
altijd, maar helaas ooit  ondergesneeuwd geraakt in een al te verzakelijkt klimaat, theoretisch en 
therapeutisch jargon. 
 
De werken van barmhartigheid 
 
Wanneer ik aan barmhartigheid denk, denk ik aan de bijbelse werken van barmhartigheid die door de 
eeuwen heen voor velen de motivatie vormden om de schouders onder de zorg te zetten. Ik noem ze: 
De hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken 
verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.  
 
Waarom denk ik dat ik dit kan? 
 
Als geestelijk verzorger ben ik 33 jaar lang actief geweest in de geestelijke gezondheidszorg. Ik meen 
dat ik in de loop van die vele jaren getuige heb mogen zijn van wat er zich daar afspeelde en wat er zich 
in een mens afspeelt die het leven soms te machtig is. Ik heb het pad naar herstel mogen meelopen. Ik 
spreek hier van herstel, niet van genezing. Het is een proces. Ik noem de fases. 
 
FASES IN HET HERSTELPROCES 
 
 
Herstellen is iets anders dan genezen. Herstellen is leren omgaan met de beperking. Vaak duurt het jaren 
voordat je een volgende stap in je herstelproces kunt zetten.  
 
1 Overweldigd worden door de beperking 
De cliënt is verward en ontredderd vanwege de overweldigende symptomen. Hij is vooral bezig met mentaal 
en lichamelijk overleven. Deze fase wordt gekenmerkt door hopeloosheid, machteloosheid en gevoelens van 
isolement. 
 
2 Worstelen met de beperking 
De cliënt stelt zich de vraag hoe hij met de aandoening kan leven. Hij ontwikkelt manieren om actief met de 
symptomen om te gaan en zichzelf te hervinden. Hij moet zijn vertrouwen zien te herstellen en adequate 
reacties op de aandoening aanleren. Hij heeft nog steeds de angst om opnieuw overspoeld 
te worden door de aandoening. 
 
3 Leven met de beperking 
De cliënt ervaart minder angst, omdat zijn vertrouwen groeit dat met de aandoening valt te leven. De cliënt 
ontwikkelt een nieuw ‘zelf’ en leert zijn beperkingen en sterke kanten kennen. Hij herstelt de verbondenheid 
met naastbetrokkenen, pakt oude rollen op en probeert nieuwe uit. Hij voelt nog steeds beperkingen, maar 
kent manieren om er mee om te gaan. 
 
4 Leven voorbij de beperking 
De aandoening raakt meer op de achtergrond. De cliënt voelt zich verbonden met anderen en kan weer 
gewenste rollen vervullen. Er is ruimte voor ontwikkeling van talenten en mogelijkheden op diverse terreinen. 
Ook is er ruimte voor nieuwe betekenissen en doelen in het leven. 
 



De weg naar herstel is ons niet wezensvreemd. Een op de vier Nederlanders bewandelt het pad, maakt 
in de loop van zijn leven kennis met een of andere vorm van geestelijke gezondheidszorg.  
Wat ik nu wens is dat wanneer mensen in de toekomst het Levendig Landgoed Huize Padua bezoeken 
en over het herstelpad gaan ze dit proces zullen herkennen. 
 
De lanen in 
 
Toen de Broeders Penitenten in 1742 vanuit Handel de Kluis betrokken was psychiatrie nog niet in 
beeld. Ze waren koster in Handel, ze brouwden bier, hadden een school voor katholieke kinderen en 
begonnen met het ontginnen van de Peel. Ze breidden het terrein gevoeglijk uit in noordelijke richting 
dat werd ontsloten door een lange laan, de Oude Laan genoemd. Later gingen ze zorgen voor mensen 
met, zoals we dit nu noemen, psychiatrische aandoeningen. 
Deze laan is er nog steeds. Wie de ogen sluit en zijn fantasie de vrije loop laat, kan de broeders er nog 
zien lopen. De laan loopt door tot in een bos met aan het eind ervan een kruisbeeld en een vijver. Later 
werd er een tweede laan aan toegevoegd die parallel loopt aan de eerste laan (Richtden). Tijdens de 
laatste herinrichting van het terrein, in de late jaren zestig van de vorige eeuw, werd deze laan voor een 
deel geofferd ten behoeve van nieuwbouw.  In het project Levendig Landgoed Huize Padua zal deze 
laan weer in ere hersteld worden. Deze lanen bieden de gelegenheid om een rondgang over het terrein 
te maken en bezoekers in de gelegenheid te stellen kennis te maken met wat er te Huize Padua 
gebeurde, gebeurt en in de toekomst gebeuren zal. 
 
Ter inspiratie 
 
Wat volgt is een beschrijving van wat de werken van barmhartigheid associatief bij me oproepen. Het is 
verder vrij aan de kunstenaars om deze te interpreteren en ze naar het heden te vertalen. 
 
Sterrenbos 
Maar nog even terug naar de Oude Laan. Wat maakt dit pad extra bijzonder? Wanneer je de laan 
afloopt  richting kruisbeeld, passeer je de boerderij van Huize Padua (Delftse school) en halverwege 
doorkruis je een sterrenbos. Met name dit sterrenbos intrigeert. De aanleg van sterrenbossen dateert 
veelal uit de 18e eeuw, voordat de romantische Engelse tuinen hun entree maakten met hun 
kronkelpaden en doorzichtjes. Sterrenbossen werden vaak aangelegd op landgoederen voor de jacht. 
Vanuit het middelpunt zag je het overstekend wild. De broeders zullen het  vermoedelijk niet voor de 
jacht hebben gedaan, wellicht eerder om te gaan brevieren, al wandelend psalmen te bidden en 
religieuze teksten tot zich te nemen. Lopen zonder te verdwalen. Kortom het sterrenbos is uniek, te 
uniek om niet opgemerkt te zijn. Ik kom er op terug.   
 
 



 
 
 
De werken van barmhartigheid als inspiratiebron dus, bij deze een poging om ze actueel en fris bij de 
tijd te brengen. 
 
1 De vreemdelingen herbergen 
(Van het pad af) 
Locatie: nieuwe entree aan de Daniël de Brouwerstraat 
 
De weg kwijt zijn, van het pad af raken. Wie kent die uitdrukkingen niet? Ze worden vaak gebruikt 
wanneer het over mensen gaat die de greep op het leven kwijt zijn, vaak wordt er een oordeel geveld 
zonder de precieze oorzaak te kennen.  
Het zal je maar treffen. Je komt in een levensfase die je niet kent, in een gebied dat je vreemd is; er is 
geen kompas, geen bereik, zelfs google maps werkt niet. Louter paniek!  
Hoe weldadig is het dan als er iemand is die je ziet, naar je luistert, vriendelijk voor je is. Hoe weldadig 
moet het dan zijn wanneer je een plek vindt om te schuilen, een plek waar je krachten op kunt doen. 
Ik heb in die dertig jaar cliënten zien komen en gelukkig ook weer zien gaan. Aanvankelijk ontheemd, 
verward, in de greep van wat hun overkomen was. Agressief soms, omdat de wereld hen niet begreep.  
Hoe belangrijker is het om het vertrouwen te winnen. Rust en vertrouwen zijn de eerste voorwaarden 
voor herstel. Hoe dat proces zal verlopen weet niemand, ook de hulpverlener niet. Wat je wel weet is 
wat mensen nodig hebben, vertrouwen. meelevendheid en vriendelijkheid. 
Het eerste contact is bij wijze van spreken goud waard. Dus denk ik aan de broeder portier van 
voorheen, aan de receptie van nu.  
 
 
2 Op krachten komen 
(De dorstigen laven en de hongerigen voeden) 
Locatie: voormalige therapiegebouwen 
 



Om geestelijk te herstellen moet er ook sprake zijn aan fysiek herstel. Vaak gaat het samen op. Naast 
een plek om te schuilen is er behoefte aan eten en drinken. Je moet immers aansterken, weer mens 
worden. Mogelijk voelde het lange tijd zo  niet. Misschien schoot het er in alle ellende bij in, zorgde je 
slecht voor jezelf, was je het zorgen voor jezelf totaal niet gewend. Het probleem stond immers voorop. 
Eenmaal fysiek hersteld heb je weer de energie om in beweging te komen.  
Loop je een eind het terrein op dan word je er bij de voormalige therapiegebouwen toe uitgenodigd. 
Naar mijn informatie komen er bij de  therapiegebouwen winkeltjes waar je de producten van eigen 
land kunt kopen. Momenteel is er ook een fitnessruimte en staan er toestellen buiten. 
 
 
3 Dwalen maar niet verdwalen 
 
Het sterrenbos ligt halverwege de weg naar het bos. Mij doet het ook denken aan een labyrint.  Je hebt 
het Labyrint van Chartres. Om bij het middelpunt te komen moet je het hele pad volgen. Zo werkt het 
beeld van het labyrint ook in therapie bij een zelfonderzoek. Je moet het (levens)pad helemaal afgaan 
om je zelf te leren kennen. Het intrigerende van het sterrenbos is het padenpatroon. Je kunt er uren 
lopen zonder je zorgen te hoeven maken of je de weg kwijt raakt. De padenstructuur verwijst steeds 
weer naar het middelpunt, je kern. Kortom, je kunt er dwalen, zonder te verdwalen. Dit gegeven is ook 
heel belangrijk in het proces naar herstel waarbij je steeds weer wordt teruggeleid naar je kern. En als je 
voldoende vertrouwen in jezelf hebt opgebouwd, kun je weer verder. Naar mijn gevoel sluit dit goed 
aan bij fase 2 en 3 van het herstelproces. 
 
 
4 Niet in de kou  
(De doden begraven) 
Locatie: tussen de bomen 
 
Te Huize Padua word al twee eeuwen voor mensen gezorgd met psychiatrische problemen. Sommigen 
brachten er hun leven door  en werden er ook begraven. In 2021 werd de begraafplaats van Huize 
Padua geruimd. De stoffelijke resten werden overgebracht naar een verzamelgraf. Het waren er om en 
nabij de 850. Ze hebben nu een plek gekregen aan het einde van de Oude Laan. Toen we een plek 
zochten in het bos werd die ons aangewezen door de zon. Het was rond elf uur in de ochtend. Hoe 
anoniem ze er ook liggen, we laten ze niet in de kou liggen. Dit was de gedachte die toen bij ons 
opkwam.  
 
(Verder koester ik, maar dat is strikt persoonlijk, de gedachte dat er iets op moet komen dat recht doet 
aan de broeders. De mensen die er begraven zijn dateren immers ook uit die tijd. Te denken valt aan de 
lelie, het attribuut dat de patroonheiligen Franciscus en Antonius van de Penitenten 
met zich meedroegen.  
 
5 Herstellen doe je niet alleen 
(De zieken verzorgen) 
Locatie: bij de vijver 
 
Herstellen doe je niet alleen. Het is niet zo dat mensen losstaande individuen zijn, eilandjes omgeven 
door niets. Een mens is ook zijn relaties. Niet alleen de betreffende cliënt. maar ook zijn naasten 
hebben een weg naar herstel te gaan.  
Het is belangrijk om tijdens het herstelproces met elkaar verbonden te blijven, deel te blijven van de 
gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Met andere woorden, een opname is geen wasbeurt waarbij 
iemand de machine in gaat om er schoongewassen weer uit te komen.  
Dus stel ik me een plek voor waar men dat samen kan delen. Misschien wel bij het spiegelend 
watervlak van de vijver. 
 
6 Het licht weer zien 
(De gevangenen bevrijden) 
Locatie: in de donkerte van het bos 
 



De weg kwijt zijn en weer vinden, weer in je kracht komen en het licht weer zien, leven voorbij de 
beperking. Het moet een bevrijding zijn wanneer er een last van je afvalt.  
Ik stel me bij dit kunstwerk een ruimte voor die luchtig is en open, Misschien wel in de donkerte van 
het bos. Persoonlijk voel ik nog de behoefte om er een monument van te maken dat met Coudewater 
te maken heeft. Dankzij de verkoop van Coudewater immers kan het project Levendig Landgoed 
gerealiseerd worden en krijgt de zorg die ook daar geboden werd ook hier toekomst. Wellicht kan het 
een verstilde ruimte zijn om in te verwijlen, een Stilteruimte, nu de bestaande toch verdwijnt.  
 
7 Je hoort er bij 
(de naakten kleden) 
Locatie: halverwege Richtden 
 
En zo brengt de laan Richtden ons weer terug naar het levendige Huize Padua van nu/straks. Rechts 
van het pad zien we de bewoonde wereld, links passeren we de boerderij van de Herenboeren met 
bedrijvigheid alom, met akkers, moestuin, geneeskrachtige bloemen in de berm. Voorbij het bos past 
het werk van de naakten kleden, gesterkt in het proces naar herstel ontdek je je nieuwe identiteit en 
keer je terug naar de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt of van waaruit je volwaardig deel uit kunt 
maken van de maatschappij waarin we leven. 
 
Wie de wandeling dan zo heeft ondergaan kan ook nog terecht in het restaurant De Vlagberg en 
gesterkt het landgoed weer verlaten. 
 
NB: Paus Franciscus heeft naar aanleiding van de encycliek Laudato Si' een "achtste werk van 
barmhartigheid" genoemd: "Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis". Denk 
aan het behoud van de schepping. Mogelijk is dit ook nog een aanmoediging om zo duurzaam, 
ecologisch en natuurbewust mogelijk te werk te gaan bij de herinrichting van Huize Padua. 
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